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Het is nu misschien de uitgelezen gelegenheid om ‘uit de kast te komen’ hier. Want na 26 
jaar zoeken, heb ik mezelf ontdekt. Die ontdekking houdt in dat ik mij eigenlijk geen 100% 
vrouw voel. Voor de duidelijkheid, ook zeker geen man!  
 
Ik zweef ergens tussen alle soorten gender in. De ‘officiële term’ (voor mensen die willen 
opzoeken) is ‘genderqueer’ of ‘non-binair’. Ik ben ondertussen al bijna een 2-tal jaar bezig 
met zoeken, maar 7 maanden geleden kwam het licht. Dat licht, die nieuw gevonden 
identiteit, gaat dan ook gepaard met een nieuwe naam. Een naam die (voor mij) iets beter 
past bij die niet-zo-vrouwelijke-ik. Die naam is X geworden. Uit de grond van mijn hart 
hoop ik dat jullie deze nieuwe ik aanvaarden en zullen liefhebben zoals ik jullie allemaal 
liefheb.  
 
 


