
Mail aan collega’s 

 

Dag collega’s 

Ik draai nu al een hele tijd mee, en in die jaren heb ik met heel wat van jullie goed 
samengewerkt. Voor mij is het belangrijk om elk van jullie vanuit een gevoel van 
verbondenheid en authenticiteit te benaderen. Via deze mail wil ik graag iets persoonlijks 
neerpennen over mezelf. Iets wat me al een hele tijd bezig houdt.  

Van de vele levensvragen die ik mezelf stel, steekt er eentje met kop en schouders bovenuit 
de laatste maanden: “Wie ben ik?” “Wat is mijn genderidentiteit?” “Hoe/wanneer ben ik het 
meest mezelf en hoe zou ik willen benaderd en gezien worden door anderen?” Nu ik me 
zelfzeker en zelfbewust genoeg voel, wil ik dit graag met jullie delen. Niets is fijner dan jezelf 
te kunnen zijn. En dat is zeker ook zo op het werk bij jullie (waar ik toch meer dan de helft van 
mijn dagen slijt ☺).  

Om met de deur in huis te vallen: ik identificeer mezelf als een non-binair persoon. Voor mij 
betekent dit concreet dat ik me noch man, noch vrouw voel. Ik ben gewoon X. Ik voel weinig 
voor de binaire hokjes man/vrouw en alle stereotypes en verwachtingen die daaraan 
vasthangen.  

Ik zou het dan ook enorm fijn vinden mochten jullie me proberen begrijpen en ondersteunen 
hierin. Misschien hebben sommigen onder jullie opgemerkt dat mijn e-mailadres en -
handtekening onlangs werden aangepast (met mijn complimenten aan Y voor de snelle 
afhandeling!). Ik probeer stapsgewijs mijn naam X te introduceren. Ik zou het enorm 
appreciëren mochten jullie mij op het werk, bij ouders, bij kinderen,… bij mijn “nieuwe” naam 
noemen.  

Ook woorden als ‘mevrouw’, ‘juffrouw’, ‘hoofdopvoedster’, ‘dames’,… voelen voor mij niet 
altijd goed aan. ‘hoofdopvoeder’ of ‘hoofdopvoedkundige’ past zoveel beter bij me. Om naar 
mij te verwijzen mogen jullie nog steeds zij/haar/haar blijven gebruiken. Daar voel ik me 
momenteel oké bij. Ik merk dat het niet altijd makkelijk is of vertrouwd aanvoelt om andere, 
meer genderneutrale voornaamwoorden te gebruiken. Daar heb alle begrip voor, want ik 
besef dat het nog niet helemaal in onze taal vervat zit en we nog een lange weg te gaan 
hebben. Wie hierop wil oefenen en met genderneutrale voornaamwoorden die/hen/hun (bij 
deze voel ik mij het meest comfortabel) naar mij wil verwijzen, mij zeker niet gelaten! ☺ 

Ik wil dit deeltje van mijn identiteit niet te fel naar voren schuiven, maar soms moet je eerst 
iets onder de aandacht brengen vooraleer je het terug onzichtbaar kan maken. Hierna wil ik 
gewoon verder zonder een opvallende figuur te worden.  

Foutjes maken mag, vragen stellen mag ook! Als jullie vragen hebben.. stel ze gerust! Ik weet 
niet of ik op alle vragen kan/wil antwoorden, maar ik probeer. Stuur mij een persoonlijk 
mailtje (= niet drukken op ‘allen beantwoorden’ want dat zou wat gênant kunnen worden 
voor mij ☺). 



Zo, blij dat het eruit is! Veel verandert er niet. Ik wil vooral jullie goedlachse constructieve 
collega blijven. Ik blijf dezelfde persoonlijkheid hebben, ik en mijn lief zijn hier volledig oké 
mee en op het werk blijf ik me met evenveel (misschien wel meer) goesting en passie 
inzetten. Ik mocht al hele fijne reacties van Z en enkele van mijn dichtste collega’s 
ontvangen. Ik heb het er met hen al een tijdje geleden over gehad, en dat deed me enorm 
deugd. Hun steun heeft me gesterkt om jullie vandaag dit mailtje te sturen! Het is voor mij 
een hele opluchting dat ik open kan zijn.  

 

Groeten 

X 

p.s. Als jullie wat meer willen lezen, dan is de website van het Transgender Infopunt – en 
meer bepaald deze pagina Wat is non-binair? | Transgenderinfo een goeie bron ☺ 

 

https://www.transgenderinfo.be/nl/wat-non-binair#wat-is-non-binair

